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Jarige bewoners:

 

2

René Vermeulen

Marina Rollier

Daniël Lesage

Gery Demeester

01/09/1964 - 61 jaar

04/09/1959 - 66 jaar

05/09/1949 - 76 jaar

06/09/1948 - 77 jaar Monique Demailly
15/09/1940 - 85 jaar

Margaretha Grymonpré
23/09/1930 - 95 jaar
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Agnes Debaere
26/09/1926 - 99 jaar

Maria Terryn
29/09/1946 - 79 jaar

 

Jarige bewoners:

Jarige medewerkers: 

Jeanne Jolien
24/09/2004 - 21 jaar20/09/1987 - 38 jaar

Salima
24/09/1968 - 57 jaar



Hallo, mijn naam is Ineke, en 
ik ben nieuw in dit team!

Ik ben 38 jaar jong en woonachtig te Rekkem. 
Ik werk reeds 15 jaar in de zorg. Eerst als

verpleegkundige A2, maar tijdens het werken heb
ik mijn diploma behaald van bachelor in de

verpleegkunde, met als specialisatie ouderenzorg.
Ik ben alleenstaand, en heb geen kinderen. Ik heb
een kat, genaamd Marie. Ik zie ze doodgraag, ze is

een beetje zoals een dochter.
Als ik thuis ben, kan genieten van een avondje TV.

Verder ga ik af en toe joggen, en ga graag gaan
zwemmen. Koken doe ik heel graag, vooral

experimenteren met nieuwe gerechtjes. Ik spreek
ook graag af met vrienden, waarbij we een hapje
eten en drinken. Ik speel ook een beetje gitaar.

Reizen doe ik ook heel graag! 
Ik koos heel bewust voor deze job, en dit was al

duidelijk van in mijn kindertijd. Ik liep toen al vaak
rond in een verpleegsterpakje. Dit was, en is nog

steeds heel duidelijk mijn roeping!
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Bewoner aan het woord: Marlyse

Mijn officiële naam is 
Marie-Louise, maar al 94 jaar 
lang weet ik: 
Marlyse past me véél beter. 
Alleen het gemeentehuis dacht
daar ooit anders over. 
De naam "Marlyse" werd
vriendelijk maar vastberaden
geweigerd, en zo werd het
“Marie-Louise” op papier.

Ik  ben geboren in het prachtige Zwitserland, tussen de
bergen – al heb ik zelf nog nooit op ski’s gestaan. 

Sneeuw bewonderde ik liever vanop een veilige afstand. 
Mijn leven leidde me uiteindelijk naar Ronq, 

en later naar Bondues. 
Daar vond ik mijn plek, mijn thuis, mijn herinneringen.

Ik ben weduwe, maar de liefde voor mijn man leeft voort in
de verhalen, de foto's, en in vele kleine dingen. Zoals de

geur van het platteland of een tochtje naar Frankrijk, dat ik
vroeger zo graag met hem maakte. Ik hou van het

landelijke, maar even goed van de stad, met al haar
levendigheid.

Mijn grootste trots?  Mijn twee dochters: 
Véronique en Anne. Elk met hun eigen pad, 

maar altijd dicht bij m’n hart. 
Vraag me naar mijn lievelingskleur en dan zeg 

ik meteen: groen! De kleur van leven, natuur en rust. 
En muziek? Ik verkies klassieke muziek, stijlvol en met een
vleugje melancholie. Beethoven en Charles Trenet kunnen

me enorm bekoren. 



We heten onze nieuwe bewoner
van harte welkom!

Marie-roose Staelens

We namen afscheid van

Heel veel sterkte aan de familie !

Paula Allegaert
 9/04/1940 - 16/08/2025

Freddy Vandoorne

Jeanne De Lie

7/02/1935 - 23/08/2025



Duofiets en wandelen

De voorbije maand was grotendeels zonnig, en
hiervan hebben we gretig gebruik gemaakt! We

genoten regelmatig van uitstapjes met onze
duofiets, en maakten kleine wandelingen.
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Waterspelletjes

Op de warmste dagen zochten we afkoeling onder de parasols,
gewapend met waterpistolen en waterballonnen. Hiermee

deden we leuke spelletjes, het werd een heus watergevecht!
Kijk maar even mee naar de leuke sfeerbeelden.
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Knutselen

Onze creativiteit werd de afgelopen maand ook
verschillende keren aangewakkerd! Zo hebben we

gestempeld, met allerlei dingen uit de natuur.
Ook probeerden we afdrukken te nemen van schelpen, in

een klei deeg, om dit vervolgens te bakken en te schilderen.
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Zomerwandeling

Onze zomerwandeling, op woensdag 20 augustus, werd
een groot succes! We wandelden samen met onze
familieleden en vrijwilligers naar Kasteelhoeve in

Rekkem. Daar genoten we van een fris drankje of ijsje,
om erna er weer stevig tegenaan te kunnen.

We bedanken de vele helpende handen, die ervoor
zorgden dat dit een hele mooie namiddag werd!
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Uitstap markt Moeskroen

We gingen er ook op uit naar de markt in Moeskroen! 
Wat een heerlijke voormiddag was dat... Wat slenteren door

de straatjes, de gezellige marktsfeer opsnuiven,... en dit
alweer onder een stralend zonnetje!
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Dag van de animatie

We zetten Annelies en Sabine in de bloemetjes, op hun dag
van de animatie! Bedankt voor jullie dagelijkse inzet, en om

telkens weer een glimlach te toveren op de gezichten van
onze bewoners!

Jubileum Thierry

Ook onze kinesist, Thierry, werd gevierd! Maar liefst 25 jaar in
dienst bij ons, dit vierden we met een mooie receptie. 

Dank je wel Thierry voor alles wat je doet, elke dag opnieuw!
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Jubileum Thierry

14



Multisport

Bewegen is en blijft belangrijk, dus doen we
maandelijks aan multisport! Hierbij testen we ons

evenwicht, onze motoriek en behendigheid.
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