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Verjaardagen Juni 2025
Bewoners:

                        Paula Claeys 28 mei 80 jaar

Personeel:

2Jody 25 mei 22 jaar (zorgkundige)
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Een warm welkom aan onze nieuwe bewoners!

Marc Declercq Godelieve Top

We namen afscheid van

Dirk Braem

30/01/1947 - 24/04/2025
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Mijn naam is Ruslana, ik ben 20 jaar en trotse mama van twee
kindjes. Dat zorgt voor een druk en levendig gezinsleven, mijn

vrije tijd is dus schaars. Huisdieren heb ik niet. Ik werk als
logistiek en onderhoudsmedewerker in het

woonzorgcentrum. Hoewel ik geen specifieke opleiding heb
gevolgd, doe ik mijn job met veel inzet en liefde. Wat ik het

mooiste vind aan mijn werk? Het respect dat je ervoor
terugkrijgt. Vooral van ouderen voel je die waardering echt,
en dat doet mij enorm veel deugd. Elke dag probeer ik mijn
steentje bij te dragen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik deel

mag uitmaken van dit team.
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Mijn naam is Lovely, ik ben 22 jaar en opgegroeid in een
hecht gezin met acht kinderen – ik ben nummer zes in de

rij. Ik heb ook een hondje, Louis. 
Ik heb een opleiding gevolgd tot zorgkundige en

opvoeder-begeleider. Dit omdat ik het liefst werk met
mensen. Anderen een goed gevoel geven, écht aanwezig

kunnen zijn en zorg bieden vanuit het hart: dat is wat mij
drijft in mijn werk.

In mijn vrije tijd ben ik drie keer per week in de
fitnesszaal te vinden. 

Leuk weetje: in 2023 mocht ik prinses carnaval zijn – een
unieke ervaring die me voor altijd bijblijft!



Bewoner aan het woord
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Ik ben Marc Declercq. Vroeger woonde ik in Hooglede.
Maar sinds enkele weken heb ik mijn thuis hier gevonden.

Ik ben alleenstaand maar ben hier omringd door fijne
mensen.

Ik werkte jarenlang als metaalarbeider, een beroep waar
ik met trots op terugkijk. Buiten mijn werk had ik een

bijzondere hobby: ik zorgde voor zo’n 60 vogels. Het
verzorgen van die dieren gaf me veel rust en voldoening.
Ik ben de trotse papa van twee zonen, van 36 en 37 jaar,

en ondertussen ook opa van een paar flinke
kleinkinderen.

Op reis gaan deed ik heel graag, vooral naar de Provence. 
Voetbal is mijn favoriete sport. Ik heb het vroeger zelf
gespeeld, en nu geniet ik ervan om het op tv te volgen,

net als andere sportuitzendingen. En elke dag kijk ik
trouw naar Blokken – dat spelletje blijft me boeien.

Muziek mag ook niet ontbreken in mijn leven. Ik luister
graag naar schlagermuziek, maar mijn lievelingsgroep

blijft toch ABBA. Die muziek brengt me altijd in een goed
humeur.
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De maand mei was een mooie maand vol zonneschijn en
frisse lentelucht. De dagen werden langer, de bloemen
stonden in bloei, en overal was de lente voelbaar – zelfs

vanop het terras of door het raam konden we ervan
genieten.

We trokken er samen op uit naar Floralux, waar we
kleurrijke bloemen en planten uitkozen. Met al dat moois

fleurde ons woonzorgcentrum helemaal op. Sommige
bewoners hielpen mee met het planten, anderen genoten

vooral van het kijken en het samenzijn.
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Deze maand kwamen we terug in beweging!
De zon liet zich weer wat vaker zien, en dat betekende: tijd

om naar buiten te trekken!
 Deze maand hebben we samen genoten van gezellige

wandelingen en fietsmomenten.
In de frisse buitenlucht, met beweging en fijne

gesprekken, kwam iedereen goedgezind in actie.
Sommigen stapten rustig mee tijdens de wandelingen,

anderen genoten van een ritje op de duofiets.
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Tijdens het warme weer organiseerden we een verfrissend
spel met een leuke twist: kegels omver schieten met

waterpistolen!
 Met vaste hand (en soms een nat gezicht 😉) probeerden

bewoners zoveel mogelijk kegels omver te spuiten.
 De combinatie van zon, water en spelplezier zorgde voor

een gezellige en verfrissende namiddag.
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De lente is in het land en dat vieren we graag met kleurrijke
knutselmomenten in ons woonzorgcentrum! Samen brengen
we de frisse lentekleuren tot leven met gezellige en creatieve

activiteiten. 
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Op Moederdag zetten we alle mama’s in de bloemetjes –
letterlijk én figuurlijk! In ons woonzorgcentrum vierden
we deze bijzondere dag met veel warmte, dankbaarheid

en een klein, maar fijn gebaar.
Elke bewoonster kreeg een mooi vaasje met bloemen, als

teken van waardering en liefde.



14



15

Op de Dag van de Verpleegkundige en
Hoofdverpleegkundige hebben we onze collega’s in de

bloemetjes gezet. Het was een moment om stil te staan
bij hun dagelijkse inzet, warme zorg en onmisbare

aanwezigheid in ons woonzorgcentrum.
Met hun deskundigheid, geduld en een luisterend oor

maken zij elke dag opnieuw het verschil voor onze
bewoners. 

Dankjewel aan al onze verpleegkundigen en aan onze
hoofdverpleegkundige – jullie hebben deze dag dubbel

en dik verdiend!

Uitnodiging 
Beste familieleden,

Op 18/06/2025 houden we een nieuwe familieraad. Deze gaat
door om 18u in de zaal van het WZC. we overlopen nog eens
kort de onderwerpen van de vorige familieraad en luisteren

daarna naar jullie opmerkingen of tips. Graag jullie
aanwezigheid bevestigen via mail. 




