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Verjaardagen oktober 2025 

Jarige bewoners:
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Marc Cruycke
05/10/1936 - 89 jaar Michel Wyffels

06/10/1936 - 89 jaar

Joseph Ameele
11/10/1949 - 76 jaar

Bernadette Antheunes

Daniel Blomme

Otto Laperre

16/10/1952 - 73 jaar

16/10/1936 - 89 jaar

13/10/1943 - 82 jaar

Jacqueline Raes
04/10/1931 - 94 jaar
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Jarige bewoners:

Jarige medewerkers: 

Georgette Degeeter Christiane Desombere
21/10/1933 - 92 jaar 28/10/1936 - 89 jaar

Stephanie
Thomas

Casey

Tamara

Michaëla

Gio

08/10/1971 - 54 jaar
08/10/1991 - 34 jaar

08/10/2002 - 23 jaar

13/10/1989 - 36 jaar

25/10/1988 - 37 jaar

26/10/1984 - 41 jaar
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Ik ben Rani, 29 jaar en
woon in Rekkem.

Ik woon nog thuis bij mijn ouders, samen met hen vorm ik
een hechte, warme thuisbasis. 

Ik ben trotse meter van Ode en Helena, en een fiere tante van
Noor.

Mijn liefde voor dieren is groot. Onze twee honden, Jagger en
Bilou, maakten jarenlang deel uit van ons gezin. Ze zijn helaas

recent overleden, wat een groot gemis is. Gelukkig komt er
binnenkort een nieuw hondenvriendje in ons leven, waar ik

enorm naar uitkijk.
Na mijn middelbare opleiding in de richting ‘verzorging’ ben ik

in 2015 afgestudeerd als zorgkundige. Mijn vader was
verpleegkundige (intussen op pensioen), mijn mama is

zorgkundige in de thuiszorg, en ook de rest van mijn familie is
grotendeels actief in de zorg. Het zit dus echt in mijn bloed.
Momenteel werk ik als zorgkundige én volg ik een opleiding

tot verpleegkundige – een combinatie die soms pittig is, maar
vooral heel dankbaar.

In mijn vrije tijd steek ik graag de handen uit de mouwen voor
mijn grootouders, en ben ik vaak terug te vinden in de

keuken. Vooral desserts bakken vind ik heerlijk om te doen.
Mijn grootste passie is echter parfum: ik heb een uitgebreide

collectie en kan er uren over vertellen – van geurnoten tot
flacons en alles daartussenin.

Zorg dragen voor anderen, met liefde en toewijding, is voor
mij geen opdracht, maar een roeping. En ik ben dankbaar dat

ik dat elke dag een beetje mag doen.

Nieuw in ons team!
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Bewoner aan het woord

 Ik ben al vele jaren getrouwd met Luc en samen
hebben we drie kinderen. We hebben twee zonen,

genaamd Ignace en Peter, en onze dochter heet
Katrien. Het gezin is altijd heel belangrijk voor mij

geweest.
Ik heb jarenlang lesgegeven in een technisch vak,

specifiek in kledij en patroontekenen, ook in
Roeselare. Het creatieve zat er van jongs af in, en
naaien is altijd een grote passie geweest. Ik heb

ontzettend veel kleren zelf gemaakt, zowel voor mezelf
als voor de kinderen toen ze jonger waren. Het gaf me

veel voldoening om iets moois te maken met mijn
eigen handen.

Luc was trouwens ook leraar, maar dan in de
mechaniek. We hebben dus allebei een technische

achtergrond, elk op ons eigen terrein.
Ik hou van de zomer – de warmte doet me echt deugd.
Koude temperaturen zijn niets voor mij; geef mij maar
zon en licht. Onze favoriete vakantiebestemming is de

Voerstreek. De rust, het landschap en de natuur
spreken ons daar telkens weer aan. Het is een plek

waar we echt tot rust komen.

Mijn naam is Marleen, ik ben 79 jaar en
afkomstig uit Roeselare.



We heten onze nieuwe bewoner
van harte welkom!

Onze collega, Noémie, stapte op 12/09 in het 
huwelijksbootje met Valentin. Van harte proficiat

aan dit mooie koppel!

Jacqueline Raes
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Tijdens de maand september hebben we opnieuw heel
wat beleefd! Zo vierden we de jarigen van de maand

augustus en september. 
Marino Punk kwam dit muzikaal begeleiden, 

de sfeer zat goed!
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Verjaardagsfeest
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We zijn druk in de weer geweest met kokerellen!

Zelfgemaakte groentenbrochettes

Soezen in de chocolade doppen
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We zijn ook graag actief bezig, zowel binnen als buiten! 
Zo kun je hier foto’s zien van onze petanque, bowling

en gymnastiek.

Petanque
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Bowling
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Bowling
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Gymnastiek
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We werden in de maand september ook culinair
verwend! Zo genoten we van een heerlijke BBQ en

mosselfestijn!

BBQ en mosselfestijn
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De week van dementie

Tijdens de week van dementie deden we allerlei
activiteiten waarmee we terugblikten naar vroeger,

daaruit vloeiden vaak boeiende verhalen voort!

Memory
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Reminiscentie

Soep
maken
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Hét hoogtepunt van september was onze uitstap naar
het fantastische Parijs! Met 16 bewoners trokken we

naar deze wereldstad en beleefden een prachtige dag. 
De sfeer was gezellig en we hebben samen genoten van

al het moois dat de stad te bieden heeft. Van de
Eiffeltoren tot een aperitiefje in het park – het was een

dag om niet te vergeten!
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Parijs
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Parijs



Uitstap Bergelen
We genoten van een stevige wandeling en een heerlijk

middagmaal in brasserie Bergelen, te Gullegem! 
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Uitstap Bergelen
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Woordzoeker
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Herfst spreuk






